
Er komt een tijd dat je familie, vrienden en werk 
achter je laat en dat je alleen op pad gaat, om 
naar binnen te keren en je doel en gaven te 
ontdekken. 

Een Nature Quest is een overgangsritueel, een 
oude ceremonie in een nieuw jasje, die hoort bij 
een overgang naar een nieuwe fase in je leven, 
bijvoorbeeld het volwassen worden (coming of 
age). 

Deze diepgaande reis voert deelnemers door drie 
fasen: het loslaten van een oud leven, het over de 
drempel stappen door tijd en ruimte los te laten 
en het herboren terugkeren naar de wereld. 

De oorspronkelijke onderdelen van vision quests 
en andere rituelen zijn verwerkt in deze 24-uurs 
Nature Quest, gericht op mensen uit onze 
hedendaagse samenleving. 

Deze zoektocht kan in elke levensfase helpen met 
het vinden van een doel en visie, bijvoorbeeld bij 
het  volwassen worden, een zinvolle baan vinden, 
je voorbereiden op een huwelijk of kinderen 
krijgen, voor het helen van oude wonden of voor 
het ouder worden.

Een levensveranderende reis

Nature Quest
Pinksterweekend

18, 19, 20 mei 2024 – Maarnse Bos

Een mythische reis omlijst met
wijze lessen en oude rituelen.



Tijdens het Pinksterweekend van zaterdag 18 
t/m maandag 20 mei 2024 nemen wij je mee in 
een groep van maximaal 8 deelnemers naar het 
prachtige Landgoed Huis te Maarn voor jouw 
24-uurs solo Nature Quest.

Het programma
Voor deelname aan deze Nature Quest vragen 
een toelage tussen de €200,00 en €300,00. 
Afhankelijk van jouw draagkracht kan je 
bepalen wat jouw toelage voor deze 
ceremonie wordt.

Inschrijven kan via: info@hummingnature.nl 

Met jouw inschrijving is je reis eigenlijk al 
begonnen. Er is een zaadje geplant dat zich 
langzaam zal ontkiemen. Wij zullen dan ook 
contact met je opnemen voor een 
kennismakingsgesprek en je vragen ons een 
brief te schrijven, zodat we je al vroeg in jouw 
veranderproces kunnen begeleiden.

Heb je vragen of wil je meer informatie? 

Bel: 06 - 49648178 

Mail: hummingnature.nl@gmail.com

Peter de Kruijk & Michiel de Vos

Durf jij het aan?

Wij ontvangen jou rond 11.00 uur op 
ons basiskamp in het bos. Met de groep 
verkennen we het gebied, begeleiden 
we jou in het formuleren van je intentie 
en bereiden we je voor op een volledige 
dag en nacht in de buitenlucht. 

De tweede dag verblijf je vanaf 
zons-opkomst op een door jou 
uitgezochte plek in het gebied. Zonder 
voedsel, tent, media en andere 
afleidingen breng je tijd door, helemaal 
alleen met jezelf en de natuur.

Als gidsen dienen wij om jou te spiegelen, te 
ondersteunen met de voorbereidingen, en 
vervolgens met het integreren van jouw 
ervaringen.

Nadat de zon weer is opgekomen 
ontvangen we jou in het basiskamp met 
een heerlijk ontbijt. Aansluitend is er 
gelegenheid tot het delen van verhalen 
binnen de veilige cirkel van de groep.

D
ag

 1
D

ag
 2

D
ag

 3


